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Respect gaat over het nu...
 
Het meest wonderlijke van een reis – ook van onze 
levensreis – is dat je bij thuiskomst ontdekt dat wat 
het meeste indruk gemaakt heeft, het niet-geplande 
is, het onverwachte.

Toen wij elkaar voor het eerst tegenkwamen, begon 
ik net vorm te geven aan mijn Rabbinaat waar ik mij 
met gedegen studie en de onmisbare lessen uit de 
praktijk van mijn vader op had voorbereid. Toen wij 
elkaar dertig jaar later opnieuw echt ontmoetten, 
had ik mijn gemeente in Den Haag uitgebouwd, ik 
had mij geweerd in de maatschappelijke discussie, en 
strijd gevoerd voor Joden in nood en mensenrechten. 
Ik realiseerde me steeds meer dat mijn drijfveer niet 
alleen was om na de oorlog weer op te staan, maar 
vooral om met ontembare energie en niet aflatende 
hoop het verschil te maken. Daarin voelde ik mij 
gesterkt in het klaslokaal.

Als een samenleving dreigt te ontsporen, en er een 
minderheid door de straten van een bezette stad 
wordt gesleept, is er een andere minderheid die 
collaboreert. Er is daarnaast een meerderheid die 
werkeloos op de stoep blijft staan. Maar er is ook altijd 
een reddende minderheid die zijn handen uitsteekt, 
al is dat levensgevaarlijk, en die groep drijft mij voort.  
Tot welke groep je behoort, wordt beslist tijdens je 
schooltijd. In mijn Van Randwijklezing (1995) had 
ik het over ‘onderwijs in mededogen’: ieder mens 
heeft het vermogen in zich om compassie en respect 
te voelen voor de ander, maar dit vermogen moet 
gestimuleerd en geactiveerd worden. Dit existentiële 
proces gedijt in de interactie tussen docent en 
leerling.

Al die jaren waren mijn bezoeken aan scholen 
inspirerende hoogtepunten geweest. Het was een 
bemoedigende wisselwerking: mijn authentieke 
verhaal bracht een authentieke respons en ik trok 
mij daaraan op. Ik wist echter dat ik het niet alleen 
aankon. Ik zocht naar structuur, naar medestanders. 
Tegelijkertijd was ik bezorgd voor instrumentalisering. 
Zou het instituut, een organisatie, niet uiteindelijk de 
vonk doven? Is het wel mogelijk een hechte, efficiënte 
vorm te vinden waarin het innerlijke vuur van 
mededogen kan overslaan?

Toen ontmoette ik jou, en begon onze onverwachte 
reis.

Awraham Soetendorp
Founder Respect Foundation

...én over de toekomst 
 
Voor mij was je een jonge rabbijn die onze 
gemeente, met de littekens van de Tweede 
Wereldoorlog, tot bloei moest brengen. Al 
gauw ontdekte ik dat jij ook persoonlijk ten 
strijde trok tegen onrecht dat zich afspeelde 
op het wereldtoneel. In die tijd vond ik het 
belangrijk dat mensen zich vooral ‘vrij’ 
konden bewegen in de wereld. Jij gaf mij 
les en ik participeerde in jouw activiteiten 
tijdens mijn studententijd. 

Toen wij elkaar dertig jaar later opnieuw echt 
ontmoetten, was ik ondernemer en wilde ik 
mijn ervaring ook aanwenden voor dingen 
die ik maatschappelijk belangrijk vond. We 
begonnen een reis om samen het verschil 
te maken, voor kinderen in het bijzonder.  
In die samenwerking heb jij me de kracht 
van de inspiratie en je visie laten zien, en 
hoe jij met authentieke verhalen mensen 
verbindt. Mijn bijdrage is het vangen van die 
inspiratie, het inrichten van die visie en het 
vertalen van onze ideeën naar een concrete 
organisatie. We hebben een missiegedreven 
organisatie gerealiseerd waarbij steeds 
meer mensen zich aansluiten, hun talenten 
en professionaliteit inzetten en onze visie 
omarmen en aanvullen. Samen boeken we 
concrete resultaten, verdiepen en verbreden 
we onze activiteiten en groeit ons bereik, 
eigenlijk dankzij iedereen die zich bij ons 
aansluit.

Als Respect Foundation zijn wij nu 
gezamenlijk op reis met iedereen die 
onderweg heeft bijgedragen, zich bij ons 
heeft aangesloten en iedereen die we nog 
gaan ontmoeten. Samen zorgen we ervoor 
dat we ons blijven vernieuwen en dat we 
actueel blijven. Want respect gaat over het 
nu én over de toekomst. 

Jack van Praag 
Founder Respect Foundation

Er was eens een noodzaak,



R
DE REIS NAAR RESPECT 
Respect Foundation bestaat vijftien jaar! En wat een bijzondere reis hebben we de afgelopen vijftien 
jaar gemaakt. In dit magazine zetten we de Respect Foundation van alle kanten in de schijnwerpers. 
We vertellen wie we zijn, wat onze missie en methodiek is, en wat onze ambities zijn. Je leest 
inspirerende interviews met mensen die met ons meereizen en hoe belangrijk het is om altijd te 
blijven luisteren. Samen werken we aan een respectvolle samenleving waarin iedereen zich thuis 
voelt en waar iedereen actief aan bijdraagt!

Voorwoord 
De reis naar Respect
Visie /Missie
1. De kracht van het persoonlijk verhaal
2. Week van Respect
3. Respect Methodiek
4. Het RespectPact
5. Luisteren en monitoren
6. Internationaal
7. Innovatie en toekomst
Respect Foundation 

Keizersgracht 177
1016 DR Amsterdam

T: 020-369 7592
W: www.respectfoundation.nl
E: info@respectfoundation.nl



VISIE
Respectvol samenleven begint bij kinderen, de 
generatie van de toekomst. Want wat je jong 
leert, neem je de rest van je leven mee. Door 
kinderen te inspireren en te activeren om zélf bij 
te dragen, bouwen we op structurele wijze aan 
een respectvolle samenleving.

Maar hoe zorgen we ervoor dat jongeren 
opgroeien in een samenleving waar ze 
zich verbonden voelen met elkaar en hun 
omgeving? Dat zij zich thuis voelen in en actief 
deelnemen aan de maatschappij waarin ze 
leven?

Wij geloven dat kinderen van nature beschikken 
over een moreel kompas; het vermogen om de 
juiste keuzes te maken als het ertoe doet. Maar 
ervaring leert ook dat je dit kompas moet leren 
vertrouwen, herkennen en ontwikkelen. 

De Respect Foundation organiseert daarom 
– sinds 2006 –  verschillende initiatieven, 
activiteiten, projecten en campagnes. Onze 
mentaliteit is open-source, laagdrempelig en 
positief. Samen met professionele opvoeders, 
samenwerkingspartners, financiers, ons eigen 
expertteam en natuurlijk jongeren zelf, geven 
we op actieve wijze invulling aan respect. 

Op korte termijn leidt dit tot een veilige sfeer in 
de klas, sportclub en buurt. Op langere termijn 
leidt dit tot jongeren die de moed hebben om 
de juiste keuzes te maken, zich thuis voelen 
in en actief bijdragen aan de respectvolle 
samenleving; jongeren die in staat zijn tot het 
doorgeven van hun idealen, én daar plezier in 
hebben.

Onze droom is het fundament van de 
Respect Foundation. Een wereldse, 
generatieoverstijgende droom waarin 
medemenselijkheid, solidariteit en respect ons 
met elkaar verbinden.  Maar elke droom begint 
klein. Stap voor stap, klas voor klas, ontmoeting 
voor ontmoeting. 
 
Samen maken we dit waar!

een idee,



MISSIE
Een respectvolle 
samenleving waar jongeren 
zich thuis voelen en waar ze 
actief aan bijdragen
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1.  DE KRACHT VAN HET PERSOONLIJK VERHAAL
De authenticiteit en de durf om je verhaal te delen creëert verbinding

De kracht van het persoonlijk verhaal is al vijftien jaar een van de belangrijkste elementen 
van Respect Foundation. Door het delen van een persoonlijk verhaal maak je namelijk écht 
verbinding. Je stelt je kwetsbaar op zodra je iets van jezelf laat zien. Ervaring leert dat dit 
zorgt voor (meer) begrip voor de ander. Daarnaast is het wetenschappelijk bewezen dat 
het narratief een effectieve manier is om informatie over te brengen naar onze hersenen. 
Niet alleen wordt een persoonlijk verhaal beter onthouden, het plant ook een zaadje voor 
toekomstige situaties waarin jongeren deze inzichten kunnen toepassen. Het persoonlijk 
verhaal is dus dé manier om met jongeren het gesprek aan te gaan en vooral om hen te 
inspireren. Zó maak je het verschil!

Sinds 2006 gaan jaarlijks duizenden gastsprekers zoals politici, bestuurders, veteranen, 
topsporters, hulpverleners, vluchtelingen, politieagenten, jeugdwerkers, BN’ers en vele 
anderen betrokken inspirators de klas in om hun verhaal te delen. Samen inspireerden we 
al ruim 2 miljoen jongeren!

"Mijn droom 
is een goede 

moslima te zijn
en een ballerina." 

Nousa, 8 jaar

"Respect moet je niet 
op wachten, maar 

zelf doen!" 

 Jaimy, 14 jaar

"U bent zo oud als 
mijn oma, maar u luistert

 echt naar mij." 

Eliza, 11 jaar

Ik heb White Power 
tegen je geroepen.

Ik zou in een gat in de 
grond willen wegkruipen.

Het spijt me zo."

Anoniem 

een ontmoeting en een kans!
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Soms word je persoonlijk geraakt, dan is 
het lastig om verschillen op een rustige en 
respectvolle manier te overbruggen. Daarom 
is het zo belangrijk om respect te leren en te 
doen, van jongs af aan. School is bijvoorbeeld 
een plek waar je leert omgaan met elkaar en 
waar je oefent hoe je open kunt staan voor 
meningen die anders zijn dan die van jezelf. Je 
komt je leven lang nog in contact met mensen 
met andere meningen. In je opleiding, 
vriendenkring en in je werk. 

Ik heb een situatie meegemaakt in een klas 
waarin iemand zich positief uitliet over de 
aanslagen bij Charlie Hebdo. Ik vond dat toen 
heel moeilijk, maar ook een uitdaging. Zijn 
uitspraak botste met mijn eigen wereldbeeld, 
dat deed iets met mij. Tegelijkertijd wilde 
ik dichterbij komen en deze persoon niet 
loslaten. Zijn eerlijkheid, hoe onthutsend 
ook, was juist een startpunt om in gesprek te 
gaan over de waarde van onze democratie 
en vrijheid van meningsuiting. Hoe je dat op 
zo’n moment doet, dat is best een uitdaging. 
Ik ben zelf bevoegd leraar, maar moest echt 
even zoeken. Waar komen deze gedachten 
vandaan, hoe voelt deze jongen zich, hoe 
maak ik nu verbinding? Daarom vind ik het zo 
belangrijk dat we leraren en docenten op dit 
vlak ondersteunen. Het is echt nodig dat zij de 
instrumenten en ondersteuning krijgen om dit 
goed te doen. 

Michel Rog
Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
CDA

Hele interview lezen >>>

"Zijn eerlijkheid, 
hoe onthutsend 

ook, was juist 
een startpunt 
om in gesprek 

te gaan." 

ONZE VERSCHILLEN 
BENUTTEN



2. WEEK VAN RESPECT
Zelf actief bijdragen, jij maakt het verschil
Jaarlijks organiseert de Respect Foundation de nationale 
bewustwordingscampagne de ‘Week van Respect’. Deze campagne is geïnitieerd 
in reactie op de toenemende intolerantie en spanningen in de maatschappij; om 
zo te voorkomen dat we steeds verder van elkaar verwijderd raken. We richten ons 
hierbij op jongeren, de generatie van de toekomst. 

Hoe zorgen we ervoor dat jongeren opgroeien in een samenleving waar ze zich 
verbonden voelen met elkaar en hun omgeving? Dat zij zich thuis voelen en actief 
deelnemen in de maatschappij waarin ze leven? 

Hier is begrip en inlevingsvermogen voor nodig, maar ook vaardigheden zoals 
zelfreflectie, actief luisteren, kritisch denken en leren openstaan voor de ander. 
Respectvol samenleven gaat namelijk niet vanzelf. In de Week van Respect 
organiseren wij daarom honderden gastlessen en respectactiviteiten. We 
ontwikkelden lesmaterialen voor o.a. scholen, sportclubs en buurthuizen. Zo 
inspireren en activeren we jongeren zelf actief bij te dragen aan een respectvolle 
samenleving.

Dit doen wij niet alleen. Samen met vele lokale, regionale en nationale partners 
organiseren en verbinden we initiatieven. Via deze intensieve samenwerkingen 
creëren we gedeelde verantwoordelijkheid en eigenaarschap, om zo verankering 
binnen onze samenleving te waarborgen.

Wat ooit in 2006 begon als Dag van Respect, is inmiddels uitgegroeid tot een 
landelijk initiatief met een zeer grote maatschappelijke waarde en bereik. Respect 
is natuurlijk het hele jaar door belangrijk. Maar de Week van Respect biedt een 
vast ijkpunt in het jaar om respect structureel op te kaart te zetten en de impact 
samen te vergroten. 

>2.000.000 
jongeren

Respect moet je doen,





15 JAAR  WEEK VAN RESPECT

>2.000.000 
jongeren

>60.000
docenten en
leerkrachten

>4.000 
gastsprekers

>400
 partners

>5.000
gastlessen

250  
unieke

gemeenten>20.000
Respect
Lessen

4 
internationale
programma's

>3.000
scholen

>5.000
verhalen

>2.000.000
verschillende
meningen

>2.000
omhelzingen

14
Sport-
bonden

laten zien,
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SAMENLEVEN
IN VRIJHEID  

De doelstellingen van de Respect Foundation 
en die van de provincie Zeeland sluiten nauw op 
elkaar aan. De Respect Foundation wil jongeren 
stimuleren om samen te zorgen voor een inclusieve 
samenleving waarbij iedereen meedoet en waarin 
lastige onderwerpen als religieuze, seksuele en 
culturele diversiteit, pesten en discriminatie altijd 
besproken kunnen worden. De provincie Zeeland wil 
het bewustzijn in de samenleving met betrekking 
tot het gedachtegoed en de nalatenschap van 
Roosevelt en de Vier Vrijheden bevorderen en 
actieve betrokkenheid bij thema’s als vrijheid, 
mensenrechten, verdraagzaamheid en respect 
stimuleren. In het bijzonder – maar niet enkel – 
bij jongeren. Samenwerking tussen de Respect 
Foundation en de provincie versterkt de inzet van 
beide organisaties.

In de afgelopen jaren heeft ons college van 
Gedeputeerde Staten regelmatig gastlessen gegeven 
op scholen tijdens de Week van Respect. Deze lessen 
zijn een goed middel om jongeren actief te betrekken 
bij respect voor jezelf, elkaar en de omgeving waarin 
je leeft. Dat leidt in de eerste plaats tot een veiliger 
sfeer in de eigen omgeving van jongeren. Op de 
langere termijn draagt het hopelijk ook bij aan een 
respectvollere samenleving.

Mijn droom is een samenleving waarin burgers 
openstaan voor elkaar en elkaar respecteren zoals 
ze zijn, ook al heeft de ander een andere mening, 
een andere cultuur of een andere godsdienst. Een 
samenleving waarin mensen oprecht geïnteresseerd 
zijn in de ander. 

Han Polman
Commissaris van de Koning
Provincie Zeeland

Hele interview lezen >>>

"Het doel 
van onze 

maatschappij 
moet zijn om 

vrijheid te 
beschermen en 

versterken."



en samen vieren!



We worden als gemeente betrokken wanneer er 
problemen zijn zoals kinderen die niet meer met elkaar 
spelen op het schoolplein omdat er altijd ruzie is, of 
als een verharde straatcultuur het les geven op school 
bemoeilijkt. Dit soort situaties zijn zo lastig te keren, die 
wil je voorkomen. Daarom vind ik het zo belangrijk om 
aan respect te werken. Respectvol met elkaar omgaan 
en er voor elkaar zijn; dat is de basis van een open 
samenleving met veerkrachtige mensen. Via Respect 
Educatie help je jongeren zelfstandig en verantwoordelijk 
de wereld in te stappen. Daar hebben zij niet alleen zelf 
profijt van, de hele gemeenschap profiteert hiervan. Nu 
en in de toekomst.

Ik geloof heel erg in het partnerschap tussen onderwijs 
en gemeenten om een respectvolle omgeving te 
creëren. Wij bouwen samen de wereld rondom de jeugd. 
Scholen en gemeenten kunnen elkaar aanvullen in 
kennis en expertise. We kunnen kansen identificeren 
om te werken aan thema’s die belangrijk zijn voor onze 
lokale omgeving. Als gemeenten vervullen wij een rol 
door bijvoorbeeld zaken financieel mogelijk te maken 
voor scholen en bestuurlijke betrokkenheid te creëren. 
Een initiatief als de Week van Respect is een mooie en 
concrete aanleiding om die samenwerking jaarlijks op te 
zoeken. 
Als ik kijk naar de toekomst, is mijn oproep richting 
gemeenten, scholen en Respect Foundation misschien 
wel heel simpel: doorgaan. Het is hard nodig om jonge 
mensen te blijven motiveren, om te blijven investeren in 
hun talenten en om ons samen, jong en oud, in te zetten 
voor een positieve leefomgeving. Dat doe je niet zomaar 
even. Niet in één week of in één jaar. Het is iets dat zich 
langzaam ontwikkelt en elke keer weer aandacht nodig 
heeft om verder te groeien en te verstevigen. 

Irene Koster
Beleidsmedewerker 
diversiteit en inclusie
Gemeente 's-Hertogenbosch

EEN OPEN 
SAMENLEVING MET 

VEERKRACHTIGE MENSEN

Gemeente 
en onderwijs 

creëren samen 
de wereld 

rondom de 
jeugd

en samen vieren!
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3. RESPECT METHODIEK 
Wat je jong leert, neem je de rest van je leven mee

Respectvol samenleven begint bij kinderen, de generatie van de 
toekomst. Wij geloven dat kinderen van nature beschikken over 
een moreel kompas; het vermogen om de juiste keuzes te maken 
als het ertoe doet. Dit neemt niet weg dat je dit kompas moet leren 
vertrouwen, herkennen en ontwikkelen. 

Scholen en sportclubs fungeren daarbij als mini-maatschappij. Een 
plek waar jongeren samen leren, groeien en oefenen. Professionele 
opvoeders (o.a. leerkrachten, coaches, jongerenwerkers) geven leiding 
aan dit proces. Een prachtige, maar niet altijd gemakkelijke opgave. 
Want hoe zorg je ervoor dat jongeren zelf kritisch nadenken? Dat zij zich 
open stellen voor de ander, actief kunnen luisteren en zich veilig voelen 
om ‘lastige’ onderwerpen te bespreken? Dat ze ervaren hoe leuk en 
inspirerend hun eigen bijdragen zijn? Naast moed, hebben docenten 
hier kennis en vaardigheden voor nodig. 

De Respect Foundation heeft jarenlange ervaring in het ontwikkelen 
van lesmaterialen die docenten hierin ondersteunen: de Respect 
Methodiek. Een onderbouwde methodiek die op een positieve 
en ‘ontzorgende’ manier invulling geeft aan sociale veiligheid en 
burgerschap.

We bieden ondersteuning bij het bespreken van actuele 
maatschappelijke issues, kritisch denken, diversiteit, identiteit, seksuele 
weerbaarheid, (cyber)pesten, zelfreflectie, empathie en communicatieve 
vaardigheden. 

Op korte termijn leidt dit tot een veilige sfeer in de klas, sportclub of 
buurt. Op langere termijn draagt deze aanpak bij aan een respectvolle 
samenleving waarin iedereen zich thuis voelt en waar ieder op zijn 
eigen manier aan bijdraagt. 

>450
Respectlessen
ontwikkeld

>7.000
actieve 

docenten

Respect kun je ontwikkelen, 
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"Uiteindelijk is 

het de optelsom 
van verschillende 

acties en 
initiatieven die 

het verschil 
maakt."

RESPECT IS EEN 
CULTUURELEMENT

Respect is niet een project, actie of campagne, maar 
een cultuurelement. Acties kunnen wel helpen om 
respect in de schoolcultuur te brengen. De openbare 
en algemeen toegankelijke scholen doen dat op basis 
van hun kernwaarden: gelijkwaardigheid, vrijheid en 
ontmoeting. Gelijkwaardigheid kunnen leerlingen 
ervaren in gesprekken en activiteiten over thema’s als 
genderdiversiteit, levensbeschouwelijke verschillen, 
diversiteit in culturen en in wat zij denken en vinden. 
Het gaat erom dat ze zichzelf mogen zijn en dat 
diversiteit mooi is. Iedere leerling moet ook de vrijheid 
en autonomie ervaren om de eigen stem te laten 
horen en zelf keuzes te maken. In dialoog en op basis 
van ontmoeting met de ander en met ‘de wereld’. 

Een belangrijke stap is dat Respect Educatie 
en diversiteit vaste thema’s worden in 
burgerschapsonderwijs. Zo bouwen scholen op een 
structurele manier aan kennis en vaardigheden 
voor positief en respectvol gedrag. Daarnaast kan 
samenwerking helpen. Ik zie dat veel scholen respect 
ieder jaar weer op de agenda zetten. Herhaling is 
belangrijk, daarin vervult de Respect Foundation 
een belangrijke aanjagersrol. Samenwerking met 
gemeenten kan ook helpen, bijvoorbeeld als die 
expliciet uitspreken dat ze respect belangrijk vinden 
en/of het financieel mogelijk maken lesmateriaal 
beschikbaar te stellen. 

Een in alle opzichten gezonde samenleving

De optelsom van verschillende acties en 
initiatieven maakt het verschil. Het is én-én-én: een 
voetbalwedstrijd die begint met een uitspraak tegen 
racisme, een wethouder die in respect wil investeren, 
een leraar die respecteducatie tot leven brengt. 
Respect is een gedachtegoed dat je door- en voorleeft 
voor een in alle opzichten gezonde samenleving. Dat 
is een doel om elke dag naartoe te werken! 

Hans Teegelbeckers
Directeur
Vereniging van Openbare en Algemeen Toegankelijke 
Scholen (VOS/ABB)

Hele interview lezen >>>



Veel maatschappelijke organisaties zetten zich in voor een sociaal veilige en 
inclusieve samenleving. Veel van hen hebben hier een eigen visie op, met 
eigen speerpunten, strategieën, aanpakken en expertise. Los van elkaar 
worden de mooiste initiatieven en projecten gerealiseerd. Daarom initieerde 
de Respect Foundation in 2018 het RespectPact: een alliantie op het gebied 
van respectvol samenleven. We realiseren hiermee verbinding tussen 
verschillende mensen, organisaties en expertises. Het doel? Gezamenlijk 
meer impact maken, te beginnen bij jongeren.

Respect Foundation heeft een ‘open-source’ mentaliteit en gelooft in 
elkaars expertise omarmen, elkaar versterken en het podium bieden aan 
de juiste partij voor elk vraagstuk. Samen ben je in staat overstijgende 
oplossingen te bieden voor complexe vraagstukken. We dragen er zorg 
voor dat best practices worden verankerd bij relevante maatschappelijke 
organisaties of professionals. Zo bouwen we samen op structurele wijze aan 
onze respectvolle samenleving.

De eerste pilots van het RespectPact boeken hoopvolle resultaten. We zijn 
trots op de magische synergie die ontstaat als partijen echt samenwerken, 
en ieders kracht benut wordt. Samen maken we meer impact. 

krachten kun je bundelen,

>15
Inhoudelijke 

samenwerkingen
4

SignaalSessies
per jaar

4
acties

per jaar

4. HET RESPECTPACT 
Samenwerken rond actuele thema’s met maatschappelijke urgentie

Krachten bundelen, 





SAMENWERKINGEN

en initiatieven verbinden. 
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BLIJF MET ELKAAR 

IN GESPREK"Verbind je 
juist met 
mensen 

die anders 
zijn dan 
jijzelf."

De huidige Coronapandemie maakt inzichtelijk hoe belangrijk 
inclusie en verbondenheid is. De behoefte om samen te zijn is zó 
sterk. Tegelijkertijd wordt ook duidelijk hoe niet-vanzelfsprekend 
het is dat we verbonden zijn. En hoe makkelijk iemand kan 
afdrijven. Denk aan eenzame ouderen, maar bijvoorbeeld ook 
aan kinderen en jongeren die het echt moeilijk hebben met 
thuisonderwijs en de verbinding met school en vrienden verliezen. 
In die zin onderstreept deze tijd het belang van de Respect 
Foundation, omdat respect gaat over het fundament van een 
veilige en verbonden samenleving.

Wij krijgen veel aanvragen binnen bij onze foundation. Waarom 
wij kiezen voor de Respect Foundation is omdat wij zien dat jullie 
een bijdrage leveren aan een verandering om onze samenleving 
beter en sterker te maken. Thema’s als kansengelijkheid en 
respect vinden wij belangrijk omdat dit ervoor zorgt dat ieder 
mens wordt gezien en dat ieders talenten worden benut. De 
werkwijze van Respect Foundation past ook een-op-een bij de 
filosofie van de Triodos Foundation. Wij willen actief bijdragen 
aan het openbreken van de kern van problemen en aan de 
creatie van fundamentele oplossingen. 

Een belangrijke plek om te werken aan een  
sterkere samenleving is het onderwijs. Daar vindt toch een 
groot deel van onze persoonlijke ontwikkeling plaats. Wij zien 
binnen Triodos Foundation dat mensen heel erg bereid zijn om 
te schenken voor de versterking van het onderwijs. Zeker aan 
thema’s die nog sterker belicht kunnen worden op scholen, 
zoals respect en sociale inclusie. Deze schenkingen creëren 
veranderkracht voor organisaties als Respect Foundation om het 
goede te doen. Dat is ongelofelijk wezenlijk.  

Ik vind dat iedereen zou moeten werken aan een respectvolle 
samenleving. Wat geldt voor het onderwijs, geldt tenslotte voor 
ons allemaal: blijf met elkaar in gesprek. Blijf elkaar ontmoeten. 
En verbind je juist met mensen die anders zijn dan jij zelf. 
Uiteindelijk hebben we allemaal een rol te spelen in het creëren 
van een veilige en respectvolle omgeving.

Léonhard ten Siethoff
Directeur 
Stichting Triodos Foundation

Hele interview lezen >>> 
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werken samen

Steeds vaker komen we op onze reis de vraag tegen of het begrip respect niet te 
rechtlijnig of zelfs belerend is. ‘Respect is toch iets wat je moet krijgen?’ Wij denken 
van niet. Respect is allesbehalve rechtlijnig. Het is een begrip dat voor iedereen een 
andere invulling heeft en door de jaren heen zelfs kan veranderen. Respect is dus 
dynamisch en organisch. 

Wat de één belangrijk vindt, inspireert of betekenis geeft, hoeft niet hand in hand 
te gaan met het gevoel van een ander. Er zijn altijd verschillen. Precies op dat 
snijvlak speelt respect de hoofdrol. Respect beschermt het bestaansrecht van beide 
meningen, emoties en verhalen.

Door te luisteren ‘gun’ je jezelf de mogelijkheid om te ontdekken dat opvattingen 
(kunnen) bestaan uit stereotypen, emoties, vooroordelen of gebrek aan feitelijke 
kennis. Dat geldt zowel voor je eigen opvattingen als die van anderen. Dit besef helpt 
om elkaars verschillen te accepteren en/of om je inzicht te vergroten, je eigen mening 
te nuanceren of zelfs te herzien. Goed luisteren naar elkaar is dus de belangrijkste 
basis voor respect!

Het blijven luisteren naar zoveel mogelijk stemmen heeft daarom een actieve plek 
binnen onze organisatie. Voor de doelgroepen waarmee wij intensief samenwerken 
hebben wij ‘actief luisteren’ ook in onze foundation en projecten verankerd. 
Wat bijvoorbeeld wordt gesignaleerd door onze jongerenraad wordt binnen het 
RespectPact geanalyseerd met partners en experts en kan vervolgens binnen 
educatie- of andere projecten een vertaalslag maken naar de praktijk. Dagelijks 
werken we aan het actief monitoren en het ophalen van zoveel mogelijk input vanuit: 
jongeren, professionele opvoeders en natuurlijk onze respectgemeenten!

5. LUISTEREN EN MONITOREN
Goed luisteren naar elkaar is de belangrijkste basis voor respect

Respect is luisteren naar elkaar, 



Wat is er fijner dan een samenleving waarin we 
open, betrokken zijn naar elkaar? Waarbij er, 
ondanks verschillende achtergronden, ruimte 
en begrip is voor elkaar en voor die verschillende 
achtergronden, en er een gelijkwaardigheid bestaat 
op basis van dit wederzijdse begrip?
Respect Foundation weet op een laagdrempelige 
manier contact te leggen met jongeren door de 
persoonlijke inbreng. Hierdoor ontstaat er draagvlak, 
herkenning. Het ondersteunen van docenten als 
middel om de doelgroep te bereiken, is daarbij een 
duurzame manier van respectonderwijs door het 
gehele curriculum.
 
Wat er nodig is, is dat we er alles aan doen om de 
verschillende lagen van de bevolking te bereiken 
(jongeren, gezinnen, ouderen, wijken, overheid, 
etc.) op de manier zoals jullie het nu doen. Door het 
persoonlijke in jullie aanpak brengen jullie mensen 
dichter bij elkaar, zodat er een gesprek ontstaat.

Ria de Jong
Programmamanager
Adessium Foundation

RUIMTE EN BEGRIP 
VOOR ELKAAR

"Jullie brengen mensen dichter 
bij elkaar, zodat er een gesprek 

ontstaat."



In 2012 startte het Respect Education Program in nauwe samenwerking met Cordaid in Azië en 
Afrika. Cordaid maakt met hun programma onderwijs toegankelijk in post-conflictgebieden, 
Respect Foundation was als inhoudelijke partner betrokken bij meerdere Peace Education 
programma’s.

Met ervaringsdeskundigen hebben wij de afgelopen jaren een aantal verschillende 
programma’s ontwikkeld waarbinnen docenten worden ondersteund door middel van kennis, 
vaardigheden en een praktische lesmethode. Elk programma heeft een train-de-trainer-
component en wordt in samenwerking met een lokale NGO gemaakt. Zo vindt het aansluiting 
bij de lokale en sociale context, de problematiek en cultuur van de specifieke locaties waar het 
programma draait. De NGO wordt daarna eigenaar van het programma.

Het Respect-programma Internationaal omvat ‘Respect voor jezelf’ – over identiteit, 
gezondheid en zelfregulatie – en ‘Respect voor elkaar en omgeving’– met extra aandacht voor 
tolerantie, acceptatie van andere culturen en persoonlijke bijdrage aan het conflict-oplossend 
vermogen van de groep of gemeenschap. In post-conflictgebieden, waar recentelijk geweld 
richting scholen en community plaatsvond, zijn er trauma-sensitieve modules en training voor 
docenten toegevoegd aan het programma.

Momenteel lopen er programma’s op de Filipijnen, in de Democratische Republiek Congo 
en in Burundi. De ervaringen die binnen deze samenwerkingen worden opgedaan zijn van 
onschatbare waarde voor de ontwikkeling van onze projecten en materialen.

6
International

projects
>500
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Trained

>25.000
Students
reached

>10
Partnerships

with local NGO's

6. INTERNATIONAAL
Samenwerken binnen verschillende contexten, culturen en omstandigheden

en altijd opnieuw blijven kijken. 



In Zuid-Kivu, in de Democratische Republiek 
Congo, werkten Cordaid en Respect Foundation 
samen aan het thema ‘respect en gender’ op 
lage en middelbare scholen. Zo werd er aandacht 
geschonken aan didactiek, pedagogiek, 
communiceren en aan het vraagstuk hoe je 
leerlingen beter kunt corrigeren. Corrigeren door 
te slaan is in Congo namelijk niet ongewoon. 
Door de inhoudelijke materialen en trainingen die 
Respect Foundation ontwikkelde konden leraren 
verandering teweegbrengen in hun manier van 
lesgeven. Leraren werden bijvoorbeeld getraind 
in hoe je in de praktijk ook kunt corrigeren door 
de dialoog aan te gaan met kinderen. Omdat 
het grote gebied vaak deels onbereikbaar 
was vanwege de veiligheidssituatie werden 
de respectlessen van Cordaid en Respect 
Foundation via de radio gegeven. Zo konden we 
duizenden kinderen en hun leraren bereiken. Het 
mooie was dat ook ouders naar het programma 
gingen luisteren. Leraren maakten via de 
methodiek van Respect Foundation kennis met 
wat wij in Nederland kennen als onze bottom-up 
en creatieve stijl van lesgeven. Op deze manier 
leerden ze interactieve werkvormen en nieuwe 
creatieve lesmethodes. Dat was ook een heel 
mooi effect.

Dit project kende niet alleen succes vanwege 
de inhoud, maar ook vanwege onze manier van 
samenwerken. Respect Foundation zocht echt 
samen met ons naar kansen en mogelijkheden 
om de implementatie van Respect Educatie 
zo goed mogelijk te laten slagen. Ze schakelen 
snel om hun methode te vertalen naar de lokale 
context. 

Alinda Bosch
Manager Knowledge and Innovation
Cordaid

Hele interview lezen >>>

JE VEILIG VOELEN  
OP SCHOOL

"Het mooie 
was dat 

ook ouders 
naar het 

programma 
gingen 

luisteren."
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7. INNOVATIE EN TOEKOMST 
De toekomst bouwen we nu
Onze droom is een respectvolle samenleving waarin alle kinderen en jongeren zich thuis voelen en waar ze 
actief aan bijdragen. Hoe bouwen we samen in de komende vijf jaar aan deze toekomst? Waar staan we in 
2026?

In lijn met actuele ontwikkelingen en wat er op dat moment nodig is om respect te bevorderen, zal onze 
rol misschien van tijd tot tijd veranderen. Hierbij blijven wij jongeren faciliteren bij de ontwikkeling van hun 
moreel kompas, in de breedste zin van het woord.

Wij geloven dat we alleen samen, op een integrale manier, kunnen bouwen aan een duurzame respectvolle 
samenleving. Samenwerkingen initiëren en intensiveren op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal 
niveau is een blijvende kern van onze organisatie. Samen met professionele opvoeders, scholen, sportclubs, 
maatschappelijke organisaties, maar ook bestuurders en beleidsmakers. Voor ons is het belangrijk dat we nu 
en in de toekomst blijven verbinden en goed blijven kijken en luisteren naar alle betrokkenen – vooral naar 
jongeren zelf. Zij zijn immers de toekomst.

De leefwereld van jongeren speelt zich niet alleen af op school. Ook hun sportcoaches en trainers vormen een 
belangrijke rol in hun ontwikkeling. Respect en sportiviteit is daarbij cruciaal. Komende jaren zetten wij onze 
expertise en netwerk in om, ook op dit vlak, professionele opvoeders meer te ondersteunen.

Bouwen aan een respectvolle samenleving betekent ook aandacht voor het milieu.
De aarde is immers de gemeenschappelijke basis waarop wij leven. Voor ons is het daarom belangrijk dat we 
nu en in de toekomst blijven verbinden en blijven kijken en luisteren naar alle betrokkenen. Samenwerkingen 
initiëren en intensiveren op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau is een blijvende kern van onze 
organisatie, ook op het gebied van duurzaamheid.

Een idee waar we al lang van dromen is dat we de educatiecyclus sluiten: de ontwikkeling van 
RespectScholen, en van programma’s die respect integreren in het curriculum en bijdragen aan het wekken 
en bewaken van dit morele kompas. In dit kader verkennen we ook hoe we docentopleidingen hierin kunnen 
ondersteunen, en toekomstige leraren kunnen inspireren en equiperen, zodat ze respect onderdeel van het 
reguliere onderwijs kunnen maken. Met deze stappen wordt Respect Educatie een aspect van de ‘normale’ 
lessen.

Bij het sluiten van de cyclus kijken we ook naar studenten op hogescholen en universiteiten, de leiders van de 
toekomst. Door intensiever met deze doelgroep samen te werken, ervaringen uit te wisselen en structureel te 
bouwen aan wederzijds respect tussen jong en oud
realiseren we de beste ‘influencers’ voor een moderne respectvolle samenleving. 
 
Onze droom bouwen we samen, en voor iedereen. 
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Samen werken aan een respectvolle samenleving!
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"Ik vind het 

belangrijk dat 
we kinderen 
en jongeren 
vertellen hoe 
groots hun 
kracht is."

RESPECT IS EEN 
WERKWOORD
Op scholen leg je de basis voor de gedachte dat 
ieder mens bestaansrecht heeft en dat we het met 
elkaar moeten doen in deze wereld. Je kweekt er 
gemeenschapszin. Bovendien vind ik dat kinderen 
en jongeren een unieke kracht bezitten. Zij hebben 
heel goed door wat respect inhoudt. Volwassenen 
kunnen mensen abstract maken door te spreken over 
algemeenheden en groepen. Daarmee generaliseer je 
en plaats je mensen in hokjes. Het is heel moeilijk om 
dit te doorbreken. Ik ervaarde dat zelf toen ik wethouder 
was in Oss ten tijde van de vluchtelingencrisis. Ik had de 
verantwoordelijkheid om vluchtelingen op te vangen 
en een AZC te openen in de gemeente. Mijn instelling 
was: waarom ze hier ook zijn, ze zijn hier nu, we gaan ze 
verzorgen. Toen kreeg ik te maken met veel weerstand. 
Dat was best moeilijk. Hoe ga je om met mensen die 
boos zijn en angstig voor de komst van vluchtelingen? 
Ik heb er toen voor gekozen om te vertellen: ‘We gaan 
het gewoon doen, we kunnen die mensen simpelweg 
niet in de kou laten staan.’ Tegen de mensen die bang 
waren voor overlast of voor de veiligheid van hun 
omgeving heb ik gezegd: ‘Als er iets is, bel me dan 
meteen.’ Zo hadden zij het gevoel dat ik hun zorgen 
serieus nam.  En zo ging het en kwam het AZC er. Dat 
is heel positief verlopen. Uiteindelijk is er zelfs een club 
opgericht ‘welkom in Oss’. Deze club zorgde ervoor dat 
vluchtelingen een buddy kregen, soms eens op de koffie 
werden uitgenodigd en wegwijs werden gemaakt in de 
gemeente.

De kracht van kinderen en jongeren is dat zij mensen 
niet abstract maken. Een kind ziet ieder mens, is 
nieuwsgierig naar ieders verhaal en probeert er 
verbinding mee te maken. Ik vind het belangrijk dat we 
kinderen en jongeren op scholen vertellen hoe groots die 
kracht is. We hebben kinderen en jongeren hard nodig 
voor een respectvolle menselijke samenleving waarin we 
oog hebben voor elkaar. Zij kunnen volwassenen, die dat 
laatste soms een beetje zijn verleerd, helpen.

René Peters
Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
CDA

Hele interview lezen >>>



DE RESPECT FOUNDATION 
kort en concreet

Ons team
Wij werken met een klein, creatief en hecht team. Allemaal hebben we ons eigen 
verhaal en eigen redenen waarom we ons inzetten voor een open samenleving. Wat 
ons verbindt is dat we het verschil willen maken en ervan overtuigd zijn dat we dit op 
een positieve manier kunnen doen. Onvoorwaardelijk! Ieder lid draagt bij met een 
individueel talent. Dubbelfuncties komen daarom vaak bij ons voor, en zijn eerder 
voorecht dan last. 

Externe experts
De toewijding, inzet en kennis stopt niet bij ons interne team. We mogen ons vaak 
beroepen op een externe schil van inhoudelijke professionals die Respect Foundation 
en de missie een warm hart toedragen. In samenwerking met deze professionals 
verdiepen, verbreden en innoveren we sneller dan alleen. Onmisbaar!

Ons bestuur
Tot slot kunnen we altijd terugvallen op ons onvermoeibare en daadkrachtige bestuur, 
dat deels bestaat uit de oprichters van Respect Foundation. Het zijn deze bijzondere 
individuen die zich al jarenlang inzetten voor respect en onze foundation. Samen 
bouwen en vechten we voor voortgang en erkenning. Zij  volharden in de juiste koers 
varen, ongeacht de stormen die aan de horizon verschijnen.
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Programma’s 
Op basis van de Respect Educatie Methode realiseren we concrete programma’s 
rondom respect en sociale veiligheid, binnen Nederland en internationaal. Dit doen 
we op scholen, sportclubs, buurthuizen en andere formele en informele leer- en 
ontmoetingsplekken.     

Samenwerkingen
We houden van ontdekken en samenwerken! We starten regelmatig nieuwe pilots, 
projecten en samenwerkingen om te onderzoeken welke oplossingsrichtingen 
en mogelijkheden er zijn om vraagstukken aan te pakken. De geleerde lessen 
gebruiken we om deze initiatieven beter te maken, op te schalen en structureel te 
verankeren. 

Actie 
We bouwen een onderscheidend platform en creëren nationale campagnes, zoals de 
Week van Respect, om de waarde van respect te benadrukken en om jongeren en 
volwassenen met elkaar te verbinden. 

Respect Foundation 
kort en concreet



Een geschreven regel is dat je als burgemeester 
aan handhaving doet. Dit is eigenlijk de 
meest simplistische kant van het vak. Ik wil 
liever inspireren tot een beweging waarin ik 
zelf voorbeeldgedrag vertoon en daarmee de 
omgeving probeer te beïnvloeden. 

Als burgemeester probeer ik er ook fysiek te 
staan. Bijvoorbeeld als iemand gediscrimineerd 
wordt omdat hij een ander geloof heeft of als 
iemand wordt geraakt in zijn integriteit. Dan 
probeer ik iemand moreel bij te staan en te 
laten zien dat ik meeleef zodat diegene weet 
dat hij of zij er niet alleen voor staat. Dat doet 
mensen goed.

Ik ben graag beschikbaar voor gastlessen om 
mijn kijk met kinderen te delen. Ik kan op deze 
manier mijn gezag op een positieve manier 
benutten en ik kan bijvoorbeeld docenten 
helpen met lastig bespreekbare onderwerpen. 
Ik heb ook samen met Rabbijn Soetendorp 
voor de klas gestaan. De manier waarop hij 
verhalen vertelt, over het jodendom en over 
de oorlog, helpt de docent om deze moeilijke 
onderwerpen aan te kaarten en ervaringen van 
de buitenwereld de klas in te brengen. Het is 
goed dat er mensen met een voorbeeldfunctie 
zijn, zoals een burgemeester, rabbijn, imam 
of topsporters, die de klassen ingaan om hun 
eigen verhaal te delen en kinderen te inspireren. 
Een voorbeeld is ook rapper Boef die het woord 
‘kech’ gebruikte en zich onbewust was van de 
invloed die hij heeft. Op een radiozender hoorde 
ik dat hij zijn spijt heeft betuigd en niet had 
ingezien hoeveel verantwoordelijkheid hij met 
zich meedraagt in zijn rol als rapper. Je ziet door 
dit voorbeeld hoe belangrijk het is dat mensen 
met invloed ‘voorleven’. 

Ahmed Marcouch
Burgemeester Gemeente Arnhem
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RESPECT MOET 
JE VOORLEVEN

"De kracht van 
een glimlach 

of een 
begroeting is 
niet te onder-

 chatten."S



RESPECT
Er was eens een noodzaak, een idee,

een ontmoeting en een kans!

Respect moet je doen, 
laten zien en samen vieren.

Respect kun je ontwikkelen, 
krachten bundelen en initiatieven verbinden.

Respect is luisteren naar elkaar
en altijd opnieuw blijven kijken. 

Samen werken aan een respectvolle samenleving!


